Kleine Anita
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Kleine Anita

Nu is kleine Anita nooit meer bang

Niet voor de grote honden van oom Jozef
Niet voor de ogen van de vreemde mensen
En ook niet 'snachts, al is het nog zo donker
En als het stormt vindt ze dat echt niet erg

Kleine Anita is ook nooit meer stout

En lastig met het wassen of het eten

Niet huilerig of plagerig of kattig

Broertje mag voortaan best met alles spelen
Ja, als hij wil zelfs met het poppenhuis,

Kleine Anita is ook nooit meer moe

En nooit zal zij meer pijn hoeven te lijden

En zeker niet zo erg meer als die middag
Toen ze haar stervend van de straat opraapten
Wat weer eens oponthoud gaf in het verkeer




