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Als een meeuw in de wind

Tekst en muziek: M. Schreijenberg

. E. Hartkamp
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om heb ik jou al zo lang niet meer ge - zien.
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Waar om zeg eens eer - ljk is er een an - der mis -
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schien. Het is hier zo koud en kil ja zo leeg zon- der
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jou Ik zit hier al- leen toe zeg me waar ben je
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nou. Ik heb je nu al  tien-tal- len brie-ven ge - schre - ven.—
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die zijn tot de dag van van - daag on - be- ant- woord ge - ble - ven
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Ik heb be- loofd dat ik op je zal Dblj - ven wach - ten.—
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Ik leef hier in stil- te en met mijn een - za - me nach - ten
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Als een meeuw in de wind vlieg je door al mijn dro - men.—
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Ook al laat je maar niets van je ho - ren. eens ben je hier bij mij
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Als een meeuw in de wind zul je hier bij mij ko - men.—
2x herhalen
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Ook al heb-ben we veel tijd ver - lo - ren maar dat gaat eens voor - bij.

2. Jij bent het geluk waar ik niet meer buiten kan
Jij bent zoveel meer dan ik mij ooit wensen kan
Door jou voel ik echt wat ik wil, waar ik sta, wie ik ben
Bij jou weet ik pas dat ik ook echt iemand ben
Ik heb je nu al tientallen brieven geschreven
Die zijn tot de dag van vandaag onbeantwoord gebleven
Ik heb beloofd dat ik op je zal blijven wachten
Ik leef hier in stilte en met mijn eenzame nachten



